
Kwartaaltip 1:  Preemptief openen  

Afspraken onthouden is niet het belangrijkste bij bridge, het belangrijkste is logisch nadenken. Vandaag 

een voorbeeld hiervan bij de preemtieve opening. 

Wanneer? 

Als we een zevenkaart of meer hebben is preemptief openen interessant. Kwetsbaar vanaf 6 tot 10 

punten, niet kwetsbaar mag het ook wat minder. Twee mooie handen hiervoor, die u herkent van 

afgelopen weken wellicht, beide met 3 klaveren te openen: 

Hand 1: 

8 

854 

A2 

A987652 

 

Hand 2: 

B10 

54 

V2 

VB109652 

 

Wat doet u als tegenstander als u direct na de preemptieve openaar zit? 

Het belangrijkste is, wat doet u niet. Wellicht heeft u wel een hoge vijfkaart of meer in harten of 

schoppen. U biedt deze kleur echter alleen als u een opening heeft. Waarom?  Om uw partner te laten 

weten wat hij moet doen. Als u biedt in een range van 6 tot 14 punten, heeft partner werkelijk geen idee 

of hij naar de manche moet gaan of niet. Als hij er 12 heeft en u 6 wordt de manche  een bloedbad, als u 

er 14 zou hebben wordt het een groter succes. Gokken is leuk, maar nadenken leuker. Dus spreek af pas 

bij te bieden vanaf een opening, zeg 12 punten. En heeft u 15-plus op de tweede hand en meer 

verdeelde hand, gewoon een doublet. Dus, nooit een preemptief bod met een preemptief bod 

beantwoorden! 

Wat doet u als tegenstander als uw partner preemptief heeft geopend? 

Het belangrijkste is wederom, wat doet u niet. Vermoedelijk heeft ook u wel een hoge vier-vijfkaart of 

zelfs meer in harten of schoppen. En hoe moeilijk het ook mag zijn, u biedt uw eigen kleur alleen als u 

sterk bent, zeg vanaf 15 punten. Waarom?  Stel dat u zwak bent, uw partner was dit ook al, dan wordt u 

helemaal opgeknoopt door uw tegenstanders als zij doubleren. Zij hebben immers veel meer punten. En 

als u opgeknoopt wordt, kan dat beter in de kleur met de zevenkaart van uw partner dan in uw eigen 

kleur. Bedenk dat partner maximaal 3 kaarten mee heeft in uw hoge kleur, vermoedelijk minder. Een 



eigen kleur is opbouwend. Dus, wederom,  nooit een preemptief bod met een preemptief bod 

beantwoorden! 

Wat doet u op de vierde hand? 

Tja, stel dat speler twee en drie gepast hebben. De eerdere tips heeft u gelezen, dus met een zwakke 

hand komt u niet meer preemptief in actie. Uw partner heeft maximaal 14 punten, dus u mag iets doen 

vanaf een punt of 9. Een doublet bij een sterke hand en geen kleurvoorkeur, een eigen kleur vanaf een 5-

kaart en dus minimaal 9 punten. Zo zorg u ervoor dat het niet ontspoort en mist u ook zelden een 

manche. 

En de preemptieve openaar dan vervolgens?  

De tranen springen mij in de ogen als de preemtieve openaar nog eentje hoger biedt op eigen kracht. De 

hand was immers al verteld, partner beslist verder dus uw bod grenst aan kamikaze. Wanneer wel 

verhogen? Nu, als partner zelf een hoge kleur heeft geboden. Partner heeft een goede hand, minimaal 

15, een minimaal een 5-kaart. Met hand 1 verhoogt u 3 harten naar 4 harten. Twee slagen met de azen 

en 3 hartens mee. Met hand 2 houdt u angstvallig uw mond na 3 harten van partner. De manche is ver 

weg. Daarom mag partner dus niet ook prememptief met eigen kleur verhogen. In dat geval zou ook bij 

hand 1 het een hachelijk avontuur zijn geworden.    

Ziet u de logica allemaal? Onthoud waarom op een preemptief bod altijd een sterk bod moet volgen en 

uw scores vliegen omhoog op de sociëteit! 


